Liefdevol aandenken aan “Old soldiers never die, they simply fade away”

. Het grote hart van onze lieve, immer betrokken man
Pierre De Keuster . : :
papa, schoonpa en opa, dierbare nonkel, fotograaf,

echtgenoot van Tilly Lammens adjudant-chef, mecanicien, judoka,

zwemmer en Mac-Fan is gestopt met kloppen.

geboren te Borgerhout op 13 september 1929 en PIERRE, Pierrchen, Pieter, Petrus, Pier, Sensei. ..

thuis overleden, omringd door zijn dierbaren,
te Belzele op 22 augustus 2019. De echo van jouw hartenklop draagt ver

Immer paraat, door dik en dun
Beroepsmilitair B.L. 2¢ Lansiers Euskirchen (1951-1973)

Adpudant-Chef Hooldkwartier Wesden BSD (1974-1986)
Lid van Man & Muis Macgebruikersclub Cent PIERRE
Hobby Fotograal en Judoka in hart en nieren

voor ieder die jou riep

Onze liefde gaat van mond ot mond,
want wat ons bond wordt door geen dood verbroken
De tamilie dankt u voor Zolang we jouw naam noemen,
uw blijken van steun en medeleven blijf je onder ons

e qonn




