
Bij het begin van de oorlog in 1940 was Frans Bergmans wachtmeester en kandidaat officier bij het 1ste 

Artillerie. Krijgsgevangene op 28 mei verblijft hij in Stalag XB te Sandborstel. Na zijn invrijheidsstelling  

vervoegt hij de plaatselijke inlichtingendienst en wordt op 8 juli 1942 opnieuw aangehouden. Hij wordt 

totaal uitgeput in mei 1945 te Flossenburg door Tsjechische bevrijders overgebracht naar een kliniek in 

Praag. In 1947 begint hij de Militaire School. Hij doorloopt een ganse reeks Staf- en Comdofuncties. In 

1974 is Generaal-majoor Bergmans CA van 1(BE) Corps.  

Frans Bergmans was inwoner van De Panne, en voorzitter van verschillende regionale 

vaderlandslievende verenigingen.  Voor zijn inspanningen in de contacten tussen het 2 Regiment 

Lansiers en De Panne, werd hij erkend als Ere-brigadier op 8 mei 1977. Hij overleed op 3 mei 2016. 

 

 


